
 

 

Rivier Cruise 29 maart 2025 

van Cuijk naar Nijmegen en weer  terug 
 

Vaarkracht, een organisatie die zich inzet om mensen met kanker even een moment te bezorgen dat ze geen 

kankerpatiënt zijn. Zoals de naam al doet vermoeden hebben hun activiteiten een link met water en varen. 

Vanwege het 12½ jarig bestaan werden kosten nog moeite gespaard om hier een onvergetelijke herinnering 

van te maken. 

Er werd een sponsor gevonden die spontaan aanbood een cruiseschip te leveren waarop ruim 120 mensen 

geplaatst konden worden. 

RTO kreeg een uitnodiging met de boodschap dat er voor 20 personen een plaatsje was gereserveerd.  

Om er een echt uitje van te maken heeft RTO voor een bus gezorgd waarin alle deelnemers  samen de reis 

konden maken. Via een landelijke route gingen we naar Cuijk en waren mooi op tijd om in te schepen. Op de 

kade werden we ontvangen door de gastvrouw die aan 

ons groepje was toegewezen. Na een korte rondleiding 

werden we naar de zaal geloodst waar we begonnen met 

koffie met iets lekkers. Onze gastheer en gastvrouw 

heetten ons welkom en vertelden in grote lijnen hoe de 

dag er uit zou gaan zien. Een dag met entertainment, 

workshops en tijd om te genieten op het dek of andere 

plaatsen met zicht op de vaarweg en de omgeving.  

Een indrukwekkende doorgang door de sluis in het Maas/Waal kanaal was voor de meesten. van ons een geheel 

nieuwe ervaring. Er werd ons een feestelijke lunch aangeboden in de grote eetzaal van het schip.  

RTO had aangeboden als tegenprestatie een aantal workshops te verzorgen. Te weten een (stoel)gym lesje en 

zeepjes-vilten. 

Voor deelname konden alle aanwezigen zich in de centrale receptie- ruimte hiervoor inschrijven. De WS 

zeepjes-vilten had zoveel aanmeldingen dat deze een paar keer werd gegeven. Voor de WS (stoel)gym werd 

besloten naar het bovendek te verplaatsen. Een heerlijke plek en lekker ruim. Ook hierover waren de 

deelnemers bijzonder enthousiast. De middag werd voor de meesten afgerond in de grote zaal waar meerdere 

artiesten hebben opgetreden. De sfeer zat er goed in want er werd vanuit verschillende hoeken spontaan mee 

gezongen met de artiesten. 

Na terugkeer in Cuijk was onze bus weer aanwezig en kon de weg huiswaarts beginnen. Bij aankomst op de 

markt in Oirschot werd nogmaals aangegeven dat het een fantastische dag is geweest.  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


